Een solo groepsreis. Dat klinkt toch raar? Laat ons het uitleggen!
Iedereen biedt groepsreizen aan. Maar wat als je niet zomaar een eigen groep hebt? Daarom biedt Finntravel
solo groepsreizen aan; je kan je alleen of met een vriend(in) aanmelden, en wij zorgen dat je met een groep op
pad gaat die allemaal de soul van Finland willen ontdekken!

Kies je groep: ()

- leeftijd 25 - 40 jaar

- leeftijd 40 - 60 jaar

Wij doen niet zo streng wat betreft de
leeftijdsgrens. Wil je bijvoorbeeld met een
vriend of vriendin gaan en hij/zij valt net buiten
de leeftijd, dan doen wij daar niet moeilijk over.

Het verblijf: @

De thuisbasis voor de groepsreis is een prachtig - Ontbijt, lunch, diner, in huis of ergens

groot authentiek vakantiehuis in Ruka op 3 km anders. Een drankje bij het eten buitenshuis

van het toeristische centrum. Maaltijden regelen is voor eigen rekening.

wij ook gewoon. De reisleider kan goed koken - Drank (koffie, thee, fris, wijn, bier) in huis.

en verzorgt 4 avondmaaltijden. Wil je een handje - Lakenpakket met 3 handdoeken.

helpen? Kan altijd. Op de dag van aankomst - Alle transfers.

bestellen we samen pizza en we gaan ook twee - 4 Activiteiten: Lees bij “kies je reisperiode” welke
avonden lekker uit eten. (0.a. Laps buffet) activiteiten aangeboden worden. Exclusief vlucht

Amsterdam - Kuusamo. Deze kan Finntravel voor

De solo groepsreis is volledig verzorgd: jouw boeken. Dan geldt er een toeslag van € 50,-.

* Natuurlijk een plek in het vakantiehuis! Als je
een slaapkamer wil delen (met twee losse
bedden), krijg je korting. Laat dit weten bij
het boeken!

finntravel.nl




Kies je reisperiode:

In de winter

Het klassieke beeld van Lapland is er met een reden.
Een dikke laag sneeuw bedekt alles en zorgt voor een
prachtig uitzicht en bijzondere stilte. De dagen zijn
kort en het Noorderlicht kan voor magische beelden
zorgen. Dit is een tijd van sneeuwpoppen maken,
iglo’s bouwen, huskytochten. In de winter gaan we
sowieso deze 4 activiteiten doen: 10km huskyrit, een
sneeuwscootertocht naar een rendierenfarm, een
sneeuwschoenwandeling naar het Oulankapark en
ijsvissen of ijskarten. Meer activiteiten kunnen op
aanvraag geboekt worden.
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In de zomer

In de zomer is Finland een prachtige plek om buiten

te zijn. De zon heeft alle tijd van de wereld in het
Noorden. Dit is een tijd van kanoén, raften en urenlang
wandelen zonder iemand tegen te komen.

In de zomer staan deze activiteiten op het programma:
een relaxte kanotocht, een iets spannender

tocht raften, een fietstocht op een (elektrische)
mountainbikefiets en een spannende wandeling

olv een Nederlandstalige gids, eindigend met een
traditionele rooksauna. Meer activiteiten kunnen op
aanvraag geboekt worden.
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